
De	Lourdes-groep	bestaat	uit	de	Lourdesgroep	Bisdom	Haarlem-
Amsterdam	en	de
Lourdesgroep	Bisdom	’s	Hertogenbosch.
De	coördinatoren	van	de	Lourdesgroepen	zijn	Joke	Hoekman	en	Wilma
Caiffa.
Joke	en	Wilma	zijn	beide	reisleidsters	van	het	Huis	voor	de	Pelgrim	en
gaan	2x	per	jaar	met	een	groep	naar	Lourdes.	Met	de	bus	en	met	het
vliegtuig.
Met	de	reizen	gaan	ook	vrijwilligers	mee	die	meehelpen	om	de	pelgrims
een	fijne	bedevaart	te	bezorgen.

Pastor	Ad	Kennes	was	pastoraal	begeleider	van	de
Lourdesgroep	en	vertelt:
Twee	en	een	halve	dag	was	de	heenreis	naar	Lourdes,		twee
dagen	duurde	de	terugreis	per	bus;
Vier	volle	dagen	waren	we	in	Lourdes.	Wat	een	verwennerij
was	dat:	De	ouderen	van	onze	groep	van	wie	sommigen	niet
meer	zo	mobiel	waren	werden	fantastisch	geholpen	om	toch
te	kunnen	deelnemen	aan	alle	aktiviteiten	en	vieringen.

Hulde	en	dank	aan	deze	mannen	en	vrouwen	vrijwilligers.	Het
is	eenmaal	begonnen	in	Lourdes	met	de	arme	en	ongeletterde
tiener	(14	jaar)	Bernadette.	Zij	bracht	de	boodschap	van	de
mooie	Dame	Maria	over	naar	de	pastoor	van	Lourdes,
Peyramale	om	een	kerk	te	bouwen	en	om	processies	naar
Lourdes	te	doen	komen.	Dat	is	sinds	1858	werkelijkheid
geworden.	Het	is	een	heerlijk	oord	waar	de	hulpvaardigheid

onder	de	pelgrims	hoogtij	viert.	We	werden	met	onze	groep	een	homogene	eenheid	en	vrienden
van	iedereen.

Een	stukje	hemel	op	aarde;	zo	zou	het	altijd	mogen	zijn.	Als	wij	dat	willen,	en	God	wil	dat
ongetwijfeld	zal	het	zo	worden	voor	iedereen.	Ga	jij	ook	mee	volgend	jaar	met	de	bus	naar	dat
prachtige	dorp	aan	de	voet	van	de	Pyreneeen?

Vrijwilligster	en	medewerkster	van	de	Lourdesgroep	Marjolein	Huijsmans	is	ook
enthousiast.
In	mei	ben	ik	met	de	Lourdes-groep	met	het	vliegtuig	naar	Lourdes	geweest.	We	gingen	met	de
bus	vanuit	Haarlem	en	Den	Bosch	naar	het	vliegveld	van	Maastricht.	Wat	me	opviel,	was	de
moeite	die	sommige	mensen	moesten	doen	om	mee	kunnen.	In	de	bus	klimmen	terwijl	je	bijna
niet	kunt	lopen,	in	het	vliegtuig	gehesen	worden.	Zo	graag	naar	Lourdes	willen	dat	ze	er	veel
pijn	en	moeite	voor	over	hebben.

Ook	zijn	er	zoveel	liefdevolle	vrijwilligers	op	het	vliegveld	en	in	lourdes,	die	dit	allemaal	mogelijk
maken.	Mensen	die	zo	dankbaar	zijn	om	hulp	en	vriendschap	te	krijgen	en	mensen	die	deze
heel	erg	graag	geven.Alleen	al	vanwege	deze	dingen	is	Lourdes	een	onvergetelijke	ervaring,
een	plaats	waar	Gods	liefde	zichtbaar	is.

Dit	jaar	is	er	nog	1	reis	die	begeleid	wordt	door	de	vrijwilligers	van	de	Lourdes-
groep.
Vliegreis	van	7	t/m	12	september	2022
Vertrek	vanaf	vliegveld	Maastricht.
Er	worden	vanaf	Den	Bosch	transferbussen	in	gezet	naar	het	vliegveld	in	Maastricht.
Bij	voldoende	deelname	gaan	we	met	een	eigen	bus	van	de	Lourdes-groep	vanuit	Haarlem	naar
het	vliegveld.
Wilt	u	informatie	over	deze	reis	vraag	dan	de	brochure	aan	bij	Joke	06-42347729
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Het	Lourdesklokje

Verslag	van	de	mei-bedevaart

Hella	van	Doleweerd	is	samen	met	haar	gehandicapte	nichtje	als	pelgrims	mee	geweest
met	de	bus	naar	Lourdes	en	vertelt:
Het	was	een	geweldig	mooie	reis.	Iets	dat	je	niet	zomaar	vergeet.	We	hadden	een	geweldig
team	die	stonden	altijd	klaar.	Rolstoel	duwen,	als	het	te	zwaar	werd,	nam	iemand	het	over.	Ik
was	met	mijn	gehandicapte	nichtje	Jolanda	die	geholpen	moet	worden	met	verschillende	dingen
en	iedereen	stond	klaar	als	het	nodig	was.

Wat	grote	indruk	op	mij	maakten	waren	de	mede	pelgrims	Frans-Engels-Duits	wat	voor	taal	of
afkomst	maakte	niet	uit	je	begreep	elkaar	met	gebaren	en	aanwijzingen	fantastisch	om	zo	met
elkaar	te	zijn.	
Ik	wil	Joke	en	haar	team	hartelijk	bedanken	voor	deze	prachtige	ervaring,	Jolanda	vond	het	echt
geweldig	wat	iedereen	wel	gemerkt	heeft,	ook	bedankt	van	haar.

Ik	hoop	dat	ik	nog	eens	mee	kan.	Dat	zou	geweldig	zijn.	En	als	toetje	gaf	deze	militaire
Nederlandse	band	speciaal	voor	onze	Lourdes-groep	een	serenade	voor	ons	hotel	St.	Louis	de
France.

Handgemaakte	cadeautjes
De	vrijwilligers	van	de	Lourdes-groep	maken	leuke	cadeautjes	die	verkocht	worden	in	het
thuiswinkeltje	Boetiek	het	Hemeltje	bij	Joke	aan	huis.	U	bent	altijd	welkom	na	afspraak.

De	opbrengst	van	deze	cadeautjes	komt	geheel	ten	goede	aan	de	Lourdes-groep.	Tevens	staan
we	regelmatig	met	een	kraam	op	de	zomermarkten.

Waar	kunt	u	ons	ontmoeten
31	juli							Jaarmarkt	in	Oisterwijk
																				Een	hele	gezellige	markt.
																				En…Oisterwijk	is	een	heel	leuk	stadje.	En	ik	kan	het	weten!!!!

Wilt	u	op	de	hoogte	blijven	van	onze	Lourdesgroep	en	de	Lourdesreizen	meldt	u	dan	aan	voor
onze	Nieuwsbrief	het	Lourdesklokje.
Houd	onze	site	en	facebook	pagina	Lourdesgroep	in	de	gaten.
Daar	komt	op	te	staan	als	er	iets	veranderd	wordt

We	hebben	uw	steun	nodig
De	Lourdes-groep	werkt	met	vrijwilligers	die	mee	gaan	met	een	reis	naar	Lourdes	en
een	gedeelte	van	hun	reis	zelf	betalen.	De	rest	komt	uit	onze	Lourdespot.	Tevens
proberen	we	pelgrims	die	een	reis	gedeeltelijk	niet	kunnen	betalen	te	helpen,	met	een
bijdrage	voor	de	reis.
Dit	geld	wordt	opgebracht	door	leuke	cadeautjes	te	maken	en	te	verkopen	op
jaarmarkten,	voorjaarsmarkten	,kerstmarkten	ed.
Helaas	is	dit	al	2	jaar	niet	mogelijk.
U	kunt	u	de	cadeautjes	bekijken	onder	het	kopje	ONS	WINKELTJE.
En	op	onze	faceboekpagina	Boetiek	het	Hemeltje
U	bent	altijd	welkom	in	Boetiek	het	Hemeltje	bij	Joke	thuis	op	het	Olmenpad	13	in
Oisterwijk.	Graag	van	tevoren	even	bellen
06-42347729.	En	iets	opsturen	kan	ook	altijd.
U	kunt	ons	steunen	door	het	kopen	van	deze	cadeautjes.
Tevens	kunt	u	ons	helpen	door	een	donatie	op	onze	rekening:
IBAN:	NL	75	ABNA	0619	950072	tnv.	J.C.Hoekman-Kuvenere	inzake	Lourdesgroep
Alvast	heel	hartelijk	dank.

Zorg	goed	voor	uzelf	en	voor	elkaar	en…….blijf	gezond.
	
Met	Mariale	groet,
Joke	en	Wilma
	
	

Heeft	u	tips?
Heeft	u	suggesties,	tips,	een	mooi	verhaal,	dat	past	in	ons	Lourdesklokje	dan	kunt	u	dat	ook	aan
ons	doorgeven.	En	we	staan	altijd	open	voor	opbouwende	kritiek.
Veel	informatie	kunt	u	vinden	op	onze	website:	www.lourdes-groep.nl

Contactgegevens
Email:	contact@lourdes-groep.nl								
	
Tel.				Joke						06-42347729		of		013-5216701
Tel.				Wilma				06-12157507	(’s	avonds	na	18.00	uur)		

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	contact@lourdes-groep.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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